Inspiratiefiche voor mensen met beperking / Pantomime ‘
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Natuurbeleving

Mensen met verstandelijke beperking

Min. aantal deelnemers

Korte omschrijving activiteit
Max. aantal deelnemers

De begeleider leest een verhaal voor en de deelnemers sluiten hun ogen, luisteren
goed naar het verhaal en als ze zin hebben, beelden ze ook uit. De deelnemers

ontdekken dat verhalen fijn zijn en dat het leuk is te luisteren met gesloten ogen.
Ze durven hun fantasie te gebruiken en te verbeelden en zo tot eigen bewegingen
te komen. 1

Begin Luisteren/Bewegen

Wie heeft er zin om theater te spelen? Wat we gaan doen, heet pantomime en is een

vorm van theater. We gaan ons inbeelden dat we een boom zijn. Soms beelden we uit mEm v
met gebaren, mimiek en lichaamstaal. Als we voelen hoe het is om een boom te zijn,
gaan we er misschien nog meer zorg voor dragen.

Voorbereiding

Voorleesverhaal om uit te beelden Zelf printen.
(1 voor de begeleider).

Begeleiders

DEPARTEMENT :
OMGEVING vlaanderen.be/duurzaameducatiepunt



Lesfiche voor mensen met beperking / Pantomime ‘

1. De deelnemers verspreiden zich in de ruimte en zorgen ervoor dat ze anderen niet kunnen
kwetsen met hun bewegingen. Laat hen de armen spreiden en eens ronddraaien.
Ze mogen niemand raken, anders staan ze te dichtbij.

2. De begeleider leest op een traag tempo een verhaal voor.

3. De groep sluit de ogen en luistert aandachtig naar het verhaal.
De deelnemers proberen zich zo goed mogelijk in te leven en het verhaal uit te beelden.

Tips voor de begeleider

Tip: als de deelnemers de ogen liever niet sluiten, kan deze werkvorm natuurlijk ook met de ogen open.

Alles kan buiten doorgaan, maar ook binnen.
Zorg dat er voldoende plaats en bewegingsruimte is voor iedereen.

Enkele vragen die de begeleider als afsluiter kan stellen:

1. Heb je je ogen de hele tijd dicht gehad? Hoe was het om je ogen dicht te hebben?
Was het aangenaam of voelde het juist onwennig?

2. Wat vond je van het verhaal? Was het makkelijk of moeilijk om je in te beelden dat je
van een zaadje een boom wordt? Lijkt het je leuk een boom te zijn?
Is er iets uit de natuur dat je graag zou zijn?




